
 

Noteer alvast in je agenda: 

 

· (G)orgelen in Nicolaaskerk: 
elke donderdag om 11u30 orgelconcert  
en op 24/7 is dat met Hera Wyckers,  
onze eigen organiste! 

· Zoektocht met kinderen in onze kerk: 
dagelijks mogelijk tussen 9u en 16u. 
Formulieren en info aan de infozuil vlakbij de 
zij-ingang. Aanrader voor warme dagen! 

·  19 augustus: Parochiale wandeltocht: 
meer info volgt later 

· 24—30 augustus: Terekenfeesten 
meer info volgt later 

· 20 september: Feest van Hoop, Oostakker 
Hoe fijn zou het zijn als we met een hele  
groep samen naar dit feest kunnen gaan! 

(Dit ter vervanging van de ontmoetingsdag 
die eerst gepland stond.) 
Tickets zijn gratis, enkel vervoer is betalend. 
Graag tijdig inschrijven, zodat we jou een  
ticket kunnen bezorgen. 
Inschrijven aan het koffiehoekje! 
Daar kan je ook een folder meenemen. 
 

 

 

 

 

Geniet van de vakantie 
met al je naasten! 

 

 

Lied: Jij die bent (Carlos Desoete) 

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan de kant te staan. 

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt,  
Jij die hoop bent op een nieuwe morgen,  
wij het beeld van U die leven zijt. 

Welkom 
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Mag ik  

je naaste zijn? 



Gebed om nabijheid 

Velen zijn of gaan in deze vakantie op reis, 
naar alle uithoeken van Europa of van de wereld. 
Maar ook veel mensen gaan  
zoals de man uit het verhaal  
de gevaarlijke weg van Jeruzalem naar Jericho, 
door een onherbergzame woestijn. 
En die weg loopt zowat overal op aarde:  
in zoveel landen waar er oorlog en honger is  
of daar waar mensen worden doodgezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen. 
God, roep ons op, om niet weg te kijken 
maar aan hun kant te staan. 

 
Die moeilijke weg loopt ook langs onze eigen deur: 
hij loopt langs rust- en verzorgingstehuizen, 
langs een zieke of rouwende buur, 
langs klinieken of opvangcentra, 
God, roep ons nog eens op, 
om elkanders hoeder te zijn. 

Wees nabij,... 

God, als we jou vergeten, 
Jij, die zin bent van ons leven, 
of jouw Woord niet waar maken, 
en geen stem geven  
aan wie geen stem meer heeft, 
vergeef ons en geef hoop op een nieuwe morgen 
en laat ons beeld zijn van U die Leven zijt. 

Wees nabij,… 

Gebed 

God onze Vader,  
wees met ons 
op onze reis door het leven. 
Open onze ogen en harten  
voor wat en wie er op ons pad komt. 
Stort uw liefde in ons hart 
en laat ons zien wie onze naaste is, 
en hoe wij medemens kunnen zijn 
voor wie óns nodig heeft. 
Groei in ons en kom in ons tot leven. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen, 
voor onszelf en alle anderen. Amen. 
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Slotgebed 

God, wij leven in een drukke tijd, 
van haasten en ‘geen tijd’ hebben. 
Geef ons een hart dat in deze vakantie 
tijd kan nemen voor wat er echt toe doet. 
Maak ons aandachtig voor alle mensen 
die we dagelijks ontmoeten  
dichtbij in ons gezin, in onze buurt of op vakantie. 
Maar laat ons ook niet wegkijken van mensen in 
nood die ons via het TV-scherm bereiken. 
Geef ons inzicht, creativiteit en moed  
om uw evangelie handen en voeten te geven.  
Amen. 

Slotlied 

Voortaan pelgrims voor het leven, 
tochtgenoot in weer en wind, 
naaste om de last te dragen 
waar de weg ook leiden mag. 

Als je weent, wil ik met jou wenen, 
met jou lachten als je lacht; 
vreugd’ en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 

Mededelingen 
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Zending en zegen 

 

  

 



Onze Vader 

Vredewens 

Barmhartige God, 
Vorige week zond Gij ons op weg  
om iedereen de vrede te wensen. 
Vandaag gaat Gij nog een stap verder 
en vraagt Gij om onze ogen de kost te geven 
en de noden in onze wereld te zien. 
Wij vragen u: zet onze ogen en ons hart open zodat  
Uw Vrede veel méér dan een wens wordt. Amen. 

Communie 

De weg naar Jericho  

Een mens blijft eenzaam achter,  
te midden van velen,  
aan zijn lot overgelaten...  

De samenleving noemt hem een ‘probleem’,  
een ‘marginaal’,  
een bedreiging voor de goede orde,  
een gevaar zelfs voor deftige mensen.  
De publieke opinie gaat aan hem voorbij  
en verdiept zich in de economische crisis  
en het dreigend oorlogsgeweld.  
De maatschappij maakt een ‘enquête’  
over het ‘geval’,  
schrijft zijn naam in het sociaal dossier  
en geeft hem een bestaansminimum.  
De Kerk zal voor hem bidden  
en geeft hem een oorkussen vol goede raad…  

Tot er een onbekende voorbij komt - toevallig -  
een vreemdeling,  
meer een vijand dan een vriend,  
die zelf een mens-onderweg is.  
Hij aarzelt even,  
maar dan rekent hij af met ‘wat men zegt’,  
hij lapt de publieke opinie aan zijn laars,  
zijn theorieën worden een kloppend hart,  
hij slikt zijn goede raad in.  

Hij wordt lotgenoot  
op die ander zijn weg.  
En de mens langs de weg…  
komt overeind. 

Schilderij van He Qi 

Toelichting en overweging  

Orgel 
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KVM 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God, de Vader, 
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven  
om er een woning van te maken 
waarin het goed is om te leven. 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 
die bij ons kwam wonen en nu leeft  
in de harten van de mensen. 
Hij is ons voorbeeld van liefde  
tot het uiterste. 

Wij geloven in Gods Geest, 
die ieder van ons de kracht geeft 
om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

Wij geloven in een gemeenschap 
waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 
waarin ieder gestalte geeft  
aan de Blijde Boodschap 
door woord en daad. 

Wij geloven dat een mensenleven 
nooit zal eindigen 
en dat we hoopvol mogen uitzien 
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

Voorbeden 

Bidden we: 
voor de mensen die Gods liefde en zorg  
concreet handen en voeten geven  
in hun aandacht voor wie heel dicht bij hen leeft,  
in hun gezin, familie, hun buurt of op hun werk. 
Dat ze zich niet vertillen aan andermans lasten, 
en ook voor zichzelf barmhartig kunnen zijn 
en hulp van anderen kunnen aanvaarden. 

 



Bidden we: 
voor hen die langs de kant van de weg liggen,  
soms door eigen schuld,  
soms geveld door anderen.  
Dat er iemand voorbij komt 
die niet oordeelt of een etiket opkleeft, 
maar in hen gelooft  
en die ondanks alles hun naaste wil zijn. 

Levend met elkaar verbonden, … 

Bidden we: 
voor hen die door hun haast of onverschilligheid 
voorbijgaan aan de mens in nood. 
Dat zij hun levenstempo wat verlagen  
zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken  
door de mensen om zich heen. 

Levend met elkaar verbonden, … 

Bidden we: 
voor de barmhartige samaritanen van deze tijd, 
die zich in deze vakantie  
met heel hun hart inzetten  
voor kinderen en jongeren,  
voor zieken of mensen met een handicap.  
Dat zij vreugde beleven aan hun samenzijn. 

Bidden we 
voor mensen die opkomen 
voor medemensen verder weg, 
als gezondheidswerkers zonder grenzen, 
of als activisten voor mensenrechten,  
vrede en klimaat. 
Dat hun inzet en acties op onze steun en begrip 
kunnen rekenen. 

Levend met elkaar verbonden, … 

Bidden we voor onze eigen geloofsgemeenschap. 
Dat wij een herberg van barmhartigheid zijn, 
met een open deur voor wie, belast en beladen, 
door ziekte of tegenslag, 
op zoek is naar verlichting, troost en rust. 
Zo bidden we ook voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen: (….). 
en voor hen voor wie ons gebed werd gevraagd (…) 
en voor allen die om hen rouwen. 
Dat wij aandacht hebben  
voor elkaars vreugden en verdriet.  

Levend met elkaar verbonden, … 

Bidden we ten slotte voor onze eigen intenties  
die wij hier samen met onze steen  
aan God willen voorleggen. 
In stilte benoemen we de last  
die we willen achterlaten… 
en de mooie herinneringen die we koesteren… 

Stiltemoment 

Offerande 

Deze keer gaat de opbrengst naar  
mensen in Gaza.  De misdienaars  
komen graag rond voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpassen. Dank je wel! 

Bidden bij brood van leven 

Wij willen U danken, loven en prijzen 
omwille van uw belofte: “Ik zal er zijn voor u”. 
Wij vragen U: word ook in het teken van dit brood 
zichtbaar hier en nu, 
groei in ons, kom in ons tot leven. 

Wij danken u voor de kracht  
die Gij aan mensen geeft, 
voor het brood dat Gij met ons wil delen, 
voor de woorden die Gij tot ons spreekt. 
voor het vertrouwen dat Gij ons schenkt 
in uw vraag om uw handen en voeten te zijn 
en zorg te dragen voor elkaar. 

Zo willen wij zingen: 

Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken, 
wij kunnen bestaan. 

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend door het leven gaan: 
weerkinken hier woorden, 
God wil ons horen, 
wij worden verstaan. 

Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend door het leven gaan: 
zendt God ons als broeder 
liefdevol hoeder 
om elkander begaan. 


